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Logo BKK
(van Arno Tijnagel/Nijmegen)

VOORWOORD

'Oorlog en overleven buiten Japanse Kampen'. Dat mag niet vergeten wor-
den.

Gevoelens van leed zijn niet te vergelijken, maar wel te memoreren. Het
is namelijk niet algemeen bekend, dat het grootste deel van de
Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog niet binnen, maar buiten
de Japanse kampen verbleef in het voormalige Nederlands Indié. Deze
Nederlanders, hoofdzakelijk Indische Nederlanders, waren in die periode
overgeleverd aan de willekeur van Japanners en de autochtone bevolking
van toen, de Indonesiérs van nu. Het wel en wee dat deze Nederlanders
overkwam, trachten we in dit boekje weer te geven. Ook de twee volgen-
de generaties hebben hun eigen verhaal over hun ervaringen. Alle drie
generaties komen aan het woord in het tweede deel van dit boekje met
'persoonlijke portretten'.

De Nederlandse overheid stelde ons door de financiéle steun van 'Het
Gebaar,' in staat om dit boekje uit te geven, terwijl de Vereniging KJBB de
besteding ervan beheerde. Wij zijn hen daar erkentelijk voor.

We beschrijven de geschiedenis van Indische Nederlanders en hun
Vereniging 'Buitenkampkinderen'. Ruim 20 jaar lang zijn deze mensen bij
elkaar gekomen in zogenaamde 'Kumpulans' en hebben zij hun verhalen
met elkaar gedeeld.

Nog steeds is de situatie buiten de kampen te weinig bekend. Okke Norel,
initiatiefnemer en jarenlang voorzitter van de vereniging BKK
(Buitenkampkinderen), wilde die ervaringen 'op de kaart zetten'. Na zijn
overlijden hebben wij getracht zijn wens met dit boek concreet vorm te
geven.

Nijmegen, november 2008
Rita Young en Zwaan de Vries



HOOFDSTUK I

BKK. Bezoekers en hun Vereniging
A. Bezoekers

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan 'buitenkampkinderen'
of 'buitenkampers', leden van de werkgroep Buitenkampkinderen (BKK)
binnen de Vereniging Kinderen van de Japanse Bezetting en Bersiap
(KJBB). Bersiap is de naam van de Indonesische vrijheidsstrijd, die direct
na de capitulatie van Japan spontaan in Indonesié uitbrak. (Zie begrippen-
lijst). In de volgende passages worden beknopt de achtergronden van de
buitenkampkinderen en hun vereniging beschreven.

Over het algemeen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog alle blan-
ken, zowel mannen, vrouwen en kinderen door de Japanse bezetter gein-
terneerd. De mannelijke burgers met de Nederlandse nationaliteit waren
al door de Nederlandse Regering gemobiliseerd onder de naam
Landstormers. Zij kwamen met de ex-militairen van het Koninklijk
Nederlands Indisch Leger ( KNIL) terecht in Japanse interneringskampen,
die de naam van werkkampen kregen, zowel in Nederlands Indié als daar-
buiten in Azié.

Vrouwen en kinderen met de Nederlandse nationaliteit, die wel
getint waren, konden buiten de interneringskampen blijven als zij vol-
doende 'Aziatisch bloed' in zich hadden. Een formele schriftelijke verkla-
ring, een soerat pendaftaran pendoedoek peranakan®, was het bewijs dat
iemand Aziatische voorouders had. Deze uitzondering paste in het kader
van de propagandaleuze: 'Eén Groot Aziatisch Rijk onder het Gezag van
Japan'. Buiten de kampen bleken zij echter vogelvrij en naar willekeur een
prooi voor zowel de Japanners als de Indonesiérs. Dit zijn nu de
Buitenkampkinderen. In de jaren 1946 tot 1958 repatrieerden zij groten-
deels vanuit Nederlands Indié naar Nederland.
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Geschiedenis

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), opgericht in 1602,
wilde haar monopolie op de wereldmarkt van producten uit Oost-Indié
behouden. Daartoe maakten de Nederlandse kooplieden bindende prijs-
afspraken op schrift met de inheemse bevolking van de Oost- Indische
eilanden. Vanaf het jaar 1605 werd het Nederlandse Gezag in de Indische
Archipel gevestigd. Ambon, Ternate, Banda en Jakatra of het huidige
Jakarta, waren de eerste handelspartners. Bij overtreding van de handels-
overeenkomsten volgden strafexpedities. Bijvoorbeeld: het in brand ste-
ken van steden, zoals van Jakatra, dat later Batavia en daarna Jakarta
heette. Tijdens de Hongi-tochten vanuit Ambon verwoestte men planta-
ges om de handel in specerijen te behouden, als inheemse bewoners
tegen afspraken in zaken deden met Engelsen of Portugezen. Op het
eiland Banda vonden deportaties en doodvonnissen plaats.

Vele blanken, voornamelijk zeevaarders, soldaten en handelslieden
vermengden zich in de loop der eeuwen met de inheemse bevolking en
vestigden zich ook daar. Zo ontstond er een grote gemengdbloedige bevol-

Cornelis Chastelein op Seringsing 1706.
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kingsgroep van diverse nationaliteiten. Enerzijds Europees: Nederlanders,
Duitsers, Engelsen, Portugezen, Fransen. Anderzijds Aziatisch, zoals de
inheemse eilandbewoners, Chinezen, Maleiers, Indiérs, Arabieren.

Ongeveer 200 jaar later dreef Nederland illegaal slavenhandel.
Vanuit Ghana werden slaven ingescheept en vervoerd naar Nederlands
Indié. Nazaten worden tot op heden Belanda Hitam genoemd. Onder de
geinterviewden bevindt zich één van hen.

Op deze wijze ontstond er een grote geméleerde bevolkingsgroep,
die voor de Nederlanders werkte en het Nederlandse gezag in het han-
delsgebied versterkte. In deze samenleving wist iedereen zijn eigen
plaats. De maatschappelijke structuur zag er toen als volgt uit:

1. De Nederlanders als heersende bovenlaag.

2. De gemengdbloedige dienstverlenende tussenlaag voor het koloniale
systeem.

3. De inheemse bevolking, de oorspronkelijke bewoners van de Oost-
Indische Archipel, als overheerste onderlaag.

In de Nederlandse handelsbelangen kwam een kentering door de
Napoleontische oorlog, vanaf 1795. De Franse bezetters in Nederland
belemmerden de uitvaart naar buitenlandse havens. Daardoor boekte
men weinig of geen winsten meer. In 1800 werd de VOC dan ook ontbon-
den en nam de Bataafse Republiek der Nederlanden de bezittingen en
schulden over. Vanaf 1815 kwamen alle voormalige en nieuwe buiten-
landse handelsgebieden opnieuw, maar nu formeel, als kolonién onder
Nederlands Staatsgezag. De drie gevestigde maatschappelijke lagen
waren in de Indische Archipel gebleven, maar zagen er wat anders uit en
zij kregen soms een andere status.

De overheersende bovenlaag van Nederlanders was in overheids-
dienst of werkzaam in een ondernemersfunctie bij het bedrijfsleven en op
plantages. De dienstverlenende gemengdbloedigen van de maatschappe-
lijke tussenlaag kregen een Nederlandse nationaliteit, vanwege hun
Nederlandse of Europese afkomst. Als Indische Nederlanders behielden
zij aanvankelijk hun dienstverlenende, meestal eenvoudige werkzaamhe-
den.

De overheerste inheemsen in de maatschappelijke onderlaag wer-
den weliswaar Nederlands onderdaan, maar kregen geen identiteitspa-
pieren van de Nederlandse overheid, waardoor zij stateloos waren.
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Koloniaal beleid

Sinds 1815 werden in de eerste plaats Nederlandse handelsbelan-
gen gediend. Na deze algehele kolonisatie kregen bestuursambtenaren de
opdracht in de binnenlanden het Nederlandse gezag te vestigen. Daar
werden de inkomsten van particulieren veilig gesteld door zo nodig de
plantages van specerijen, thee, koffie en rubber te laten beveiligen door
militairen van het KNIL.

In 1901 voerde de Nederlandse overheid een nieuwe politiek in:'Het
Ethisch reveil tot verheffing van de inheemse bevolking'. Tot die tijd dien-
den voornamelijk de Indische Nederlanders de Nederlandse belangen, als
eenvoudige werkkrachten in bedrijven en bij de overheid. Soms bereikten
enkelen van hen ook hogere posities. De onderste laag van de bevolking,
de inheemsen, werd door dit 'Ethisch reveil' gestimuleerd zich te scholen
en werk aan te nemen waarmee voorheen vrijwel alleen de Indische
Nederlanders hun kost verdienden.

Deze maatschappelijke verandering betekende voor Indische
Nederlanders aanzienlijk minder kansen op de arbeidsmarkt van toen,
met alle nadelige financiéle en sociale gevolgen van dien. Hierdoor werd
de bestaande maatschappelijke opbouw van Nederlanders, Indische
Nederlanders en inheemsen verstoord. Als gevolg hiervan kreeg de
inheemse bevolking uiteraard meer de kans om zich te richten op
bewustwording van een eigen nationaliteit en individuele zelfstandig-
heid. Vanwege deze ' positieve discriminatie' door de Nederlandse over-
heid werden echter vele Indische Nederlanders tot armoede gedreven
zonder dat er een financiéle steunregeling werd getroffen. Bovendien
pleegde de overheid een aanslag op de status en de zekerheid van hun
burgers uit de maatschappelijke tussenlaag.

Als Indische Nederlander is het schokkend om dit alles over de
eigen geschiedenis te lezen. Voor de Nederlanders is het beschamend dat
deze ethische verandering zoveel ongelijkheid en nadeel voor de Indische
Nederlanders teweeg heeft gebracht.

Als reactie hierop werd door de Indische Nederlanders zelf het Indo
Europees Verbond (IEV) opgericht om de eigen belangen beter te kunnen
dienen. 'Indo' is toen een geuzennaam geworden voor de Indische
Nederlanders. Hans Meyer beschrijft dit uitgebreid in zijn boek 'In Indié
geworteld.' Er werden werkprojecten opgezet, zoals de plantage op
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Sumatra: de 'Giesting,' om armoede en werkloosheid onder Indo's te
bestrijden. Jonge Indo's konden als vanouds nog in het KNIL terecht.

Het IEV richtte eveneens scholen op voor de minder draag-
krachtigen onder hen om toekomstmogelijkheden voor de kinderen te
creéren. Voorzover mogelijk volgden Indische kinderen het concordante
onderwijs. Dat wil zeggen: onderwijs dat op Nederland was afgestemd, of
'de Hollandse school' in de volksmond. Bij het afnemen van examens gold
daarom de formele eis, dat dit op hetzelfde tijdstip plaats vond met
dezelfde examenvragen als in Nederland. Men kreeg hierbij de steun van
Nederlandse particulieren zoals Vrijmetselaar Carpentier Alting in
Batavia. Voor kennis over het eigen Indische geboorteland kon men in het
voormalige Nederlands Indié niet terecht. Zulke kennis werd destijds
afgedaan als irrelevante inlandse cultuur. Voor hoger universitair onder-
wijs bleef men uiteraard op Nederland aangewezen.

Liefdadigheidsinstellingen zorgden op hun eigen wijze voor kinde-
ren van de armste Indische Nederlanders. Het christelijke internaat 'Pa
van der Steur' was vanouds daartoe bereid. De directeur, alom bekend als
Paatje, had reeds eerder een goede naam opgebouwd. Hij verzorgde met
zijn vrouw honderden verwaarloosde kinderen, die in die dagen niet wer-
den opgevangen door de Nederlandse overheid. Deze gedreven evangelist
uit Haarlem beschouwde het als zijn opdracht om met een klein aantal
medewerkers en met de zorg van de oudere kinderen voor de jongere kin-
deren, zonder subsidie en alleen van giften, zijn werk voort te zetten.
Door 'zijn kinderen,'Steurtjes' genaamd, werd hij op handen gedragen. Hij
ondervond respect en waardering van Nederlanders, Japanners en
Indonesiérs. Ook andere instellingen zoals het Leger des Heils en de stich-
ting St. Vincentius vingen kinderen op. Er zijn nu nog reiinies in
Nederland, die de oud-pupillen bij elkaar brengen.

De Indische Nederlanders in de maatschappelijke tussenlaag

In de Indische samenleving was en is het een ongeschreven regel
om zoveel mogelijk op een in Europa geboren Nederlander te lijken.
Aziatische voorouders noemt men liever zo min mogelijk. Met een blan-
ke Nederlander te trouwen wordt tot op heden beschouwd als rasverbe-
tering. Bij nadere kritische beschouwing blijkt dat de koloniale geschiede-
nis een niet te ontkennen vormende invloed heeft gehad op de bevolking
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van de dienstverlenende gesloten tussenlaag. Hadden deze mensen niet
duidelijk een mindere status dan de Nederlanders, die uit het Westen
naar de Oost kwamen, maar stonden zij ook weer niet boven de inheem-
se bewoners van de Indische eilanden? Dit is een taboe doorbrekende
vraag, welke meteen andere indringende vragen oproept, zoals: was het
eigenlijk geen Kastensysteem, of Standensysteem of misschien een vorm
van Apartheid?

Het valt de in het Westen geboren en getogen Nederlander bij een
eerste kennismaking op, dat Indische mensen een ingeboren bescheiden-
heid tonen, die soms onderdanig aandoet. Men wil goede vrienden blijven
en laveert zigzag door de sociale obstakels heen. Generaties lang is de
bevolking van de maatschappelijke tussenlaag het stootblok geweest tus-
sen westerse koloniale overheersers en onderdrukte inheemse eilandbe-
woners. Ligt achter deze bovengenoemde bescheidenheid dan misschien
een diepgewortelde onzekerheid, soms zelfs angst? Door te zwijgen en te
doen wat er van je verwacht wordt, kun je er immers bij horen en onge-
wenste gevolgen vermijden? De Indische Nederlander voelde zich in het
verleden meerdere malen door de Nederlandse overheid in de steek gela-
ten en trachtte te overleven door zich steeds weer plooibaar te tonen.

Uiteindelijk vonden de meeste Indische Nederlanders altijd steun
en geborgenheid bij hun eigen mensen, hun bangsa®*. In hechte familie-
en vriendengroeperingen uitten zij zich in Indische literatuur, Indische
maaltijden, een aparte taal, zoals het 'Pecoh™, aparte muziek, zoals kront-
jong*, later de Indo-rock, de soms dagenlange ontmoetingen van
Kumpulans* en Pasar Malams*. Het gastvrij mee kunnen beleven van de
eigenheid en saamhorigheid van Indische Nederlanders trekt heden ten
dage nog vele geinteresseerde Nederlandse bezoekers.

De ene Indo spreekt van een 'Indische cultuur' en de andere, met
een sterke westerse inslag, zal dit ontkennen. Dit schijnbare verschil is
een gevoelskwestie. Dit komt meer voor bij mensen, die leven tussen twee
culturen en vertrouwde gewoontes niet willen missen. Het is niets nieuws
dat emigranten sommige tradities na hun landverhuizing in het nieuwe
vaderland voortzetten. Hoe is dit bij de Indische Nederlanders in
Nederland? Een voorbeeld: Het eerder genoemde Pecoh is formeel een
taal die door eenvoudige Indische Nederlanders werd en wordt gespro-
ken. Bij een correcte vertelling in deze taal, schaamt de ene categorie zich
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ervoor, omdat zij het geen zuiver Nederlands vindt, terwijl een andere
categorie geniet van de herkenning.

Tweede Wereldoorlog in Azié en daarna

Na de aanval op Pearl Harbor, op 7 december 1941, verklaarde
Nederland al meteen op 8 december de oorlog aan Japan. Op 10 januari
1942 bezette Japan in korte tijd het voormalige Nederlands Indié. De leef-
situatie daar veranderde ingrijpend toen het Nederlandse gezag werd
overgenomen door het Japanse leger. Vrijwel alle Nederlandse en
Nederlands Indische mannen werden in werkkampen geinterneerd. Later
werden ook inheemse mannen (remoesha's) geinterneerd, die aanvanke-
lijk geronseld waren om werkzaamheden voor de Japanners te verrichten.

De achtergebleven vrouwen en kinderen hadden het niet gemakke-
lijk in deze oorlogssituatie. Vele inheemse vrouwen moesten hun mannen
missen, omdat zij als remoesha's gedwongen voor Japanners moesten
werken. De Nederlandse vrouwen en kinderen werden gevangen gezet.
Een heel kleine groep Nederlands Indische vrouwen en kinderen vluchtte
het Japanse interneringskamp in. Zij voelden zich daarbuiten onveilig.
Zonder man en zonder inkomen waren zij gedwongen om alles van
waarde te ruilen voor eten. Het gevaar voor martelingen en verkrachtin-
gen bleef zowel van Japanse als van inheemse kant. De meeste
Nederlands Indische vrouwen en kinderen bleven echter buiten de kam-
pen met een 'pendaftaran’, als bewijs van Aziatische voorouders. Het was
een chaotische tijd. Er gold een algeheel verbod op onderwijs, behalve
voor de Aziaten. Later zette de inheemse bevolking een algemene boycot
tegen Europeanen in. Onder invloed van het opkomende Indonesische
nationalisme waren vreemdelingen niet langer gewenst. De Japanners
hielden echter vast aan hun ideaal van Het Grote Aziatische Rijk onder
Japan, zodat de 'pendaftaran' voor buitenkampers toch van kracht bleef.
De Japanse bezetter had het echter verkeerd ingeschat. De Nederlands
Indische bevolkingsgroep bleef met inzet van lijf, leden en goederen lo-
yaal aan de eigen Nederlandse nationaliteit. Uiteraard liepen hierdoor de
spanningen tussen Indonesiérs en Indische Nederlanders op.

Na de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 was de Tweede
Wereldoorlog officieel in Indié geéindigd. Echter niet voor de
Nederlanders en Indische Nederlanders, voor hen ging de oorlog door. Op
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17 augustus 1945 werd Soekarno door zijn achterban gekozen om
Indonesié als onafhankelijke staat uit te roepen. Dat betekende dat
Nederlands Indié voor hen niet meer bestond. Daarna kwam de
Indonesische vrijheidsstrijd, onder de naam 'Bersiap', op gang. De
Japanners beschermden de ex-geinterneerden in de kampen, terwijl som-
mige geinterneerden de 'vrijheid' verkozen. De Nederlanders en andere
vreemdelingen werden zo spoedig mogelijk gerepatrieerd naar hun
vaderland. Transporten naar de veilige gebieden, onder andere voor eva-
cuatie naar Nederland, werden dikwijls door rebellerende Indonesiérs
aangevallen. De Indische Nederlanders bleven grotendeels in Indié, hun
moederland, waar zij geboren waren. In de ban van het nationalisme
namen Indonesiérs het recht in eigen hand. Opstanden werden gevolgd
door roof en moordpartijen. Uit politieke overwegingen, onder het mom
van bescherming van Nederlanders en om hun goede naam in het buiten-
land veilig te stellen, richtten de voorlopige Indonesische leiders bescher-
mingskampen in voor Europeanen en andere vreemdelingen. Van deze
bescherming kwam voor de buitenkampers niet veel terecht. Mary van
Delden, historica, beschrijft deze kampen in haar dissertatie met de titel
'De republikeinse kampen in Nederlands Indié, oktober 1945 - mei 1947:
Orde in chaos'? (Nijmegen 2007).Zij gaat uit van de benaming 'bescher-
mingskampen,' maar pemoeda's, door Japanners getrainde jonge natio-
nalisten, zetten met andere Indonesiérs de opstand ook in deze kampen
voort. In de chaotische oorlogssituatie van toen hebben Indische
Nederlanders, zowel oud als jong, de meeste trauma's opgelopen. In wer-
kelijkheid waren de beschermde gevangenen namelijk niet veilig. Later
bleken zij ook nog eens voor de Indonesische politieke leiders een politiek
ruilobject geweest te zijn. Toen Nederland ingreep met twee politionele
acties om de orde in Indié/Indonesié mede te herstellen, verklaarden
zowel de Indonesiérs, als de geallieerden beide acties als onacceptabele
oorlogszuchtige daden.

Op 27 december 1949 kwam er uiteindelijk duidelijkheid. In
Amsterdam vond de formele soevereiniteitsoverdracht van Nederland
aan Indonesié plaats. In Batavia, het huidige Jakarta, werd de bewindso-
vergave afgekondigd. Nederlands Indié was verleden tijd en de jonge
staat Indonesié een feit.
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Repatriéring

Dit is vanuit een Nederlands standpunt gezien de correcte term,
maar de Indische Nederlanders werden in feite voor een pijnlijke keuze
gesteld. De ex-geinterneerde Nederlanders evacueerden immers naar
hun thuisland en geboortegrond, Nederland. De vele Indische
Nederlanders echter waren niet meer welkom in hun thuisland en
geboortegrond, Nederlands Indié. Dit was een land, dat formeel niet eens
meer bestond, maar emotioneel veel voor hen bleef betekenen. Waar lag
hun toekomst? In het gevaarvolle Indonesié? In Nederland? Of elders? De
‘commissie Werner' bracht een bevoogdend en badinerend rapport uit
over de Indische Nederlanders met een negatief advies hen geen vesti-
ging in Nederland te verlenen, omdat zij geen aanwinst voor het land
zouden betekenen.

De Nederlandse overheid bedacht drie opties voor hen:

1. Als zij in Azié wilden blijven, kon men in Nieuw-Guinea een
nieuw bestaan opbouwen. Deze mogelijkheid verdween toen
duidelijk werd dat de Nederlandse overheid niet van plan was
geweest Nieuw-Guinea als kolonie te behouden maar een eigen
status wilde geven aan de Papoea's.

2.Voor wie in Indonesié wilde blijven, bestond de mogelijkheid
'warga negara'of Indonesiér te worden. Ondanks de faciliteit van
'blijversonderwijs,'georganiseerd door de Nederlandse overheid,
lukte het niet om alle oosters georiénteerde Indische
Nederlanders in Indonesié te laten blijven.

3.Wie niet in Indonesié wilde blijven, kon repatriéren naar
Nederland, het onbekende vaderland. De Nederlandse overheid
deed echter alles om deze overtocht te ontmoedigen. Het was
een probleem om de juiste papieren voor de reis bij elkaar te krij-
gen. In de voorlichtingspamfletten werd een vestiging in
Nederland onaantrekkelijk voorgesteld. Zo werden genoemd:
reumatiek en wintertenen, woningnood en trappen klimmen,
heimwee en ouderdom in een vreemd land, scheepsruimtege-
brek tijdens de overtocht. Dus: men kon beter maar niet gaan!
Dat deze 'keuze' bijna onmogelijk was, blijkt onder andere uit
het interview met Jules Bedier.

De repatrianten werden vanaf 1945 in Nederland op verschillende
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manieren ondergebracht. De “autochtone” Nederlandse repatrianten
kwamen meestal eerst bij familie terecht om later hun eigen weg te zoe-
ken. Indische repatrianten werden opgevangen in pensions onder
contract met de Nederlandse overheid. Soms ook in een voormalig Duits
interneringskamp, zoals bijvoorbeeld Westerbork. Enkele jaren later kreeg
men dan een woning toegewezen via de '5% regeling van de
Woningvoorraad'. Dat wilde zeggen dat iedere gemeente 5% van de
nieuwbouw aan repatrianten moest toewijzen. Per persoon kregen zij een
meubelvoorschot toegekend dat in termijnen moest worden terugbe-
taald. Om werk te krijgen was de Indische Nederlander gebonden aan
voorwaarden. Opleidingen en diploma's, tevens functies en werkervaring
in Indié waren niet geldig in Nederland. Na een korte opleiding kon men
veelal als arbeider aan het werk gaan. In de contractpensions ontving
men tijdelijk zakgeld van de overheid met daarnaast sociale en huishou-
delijke begeleiding. De goedbedoelde paternalistische hulp wekte de
jaloezie op van vele autochtone Nederlanders. Ook zij hadden oorlogsleed
achter de rug en werkten aan de heropbouw van Nederland. De
Nederlands Indische nieuwkomers pasten zich 'geruisloos' aan, haalden
sociale en praktische kennis in, volgden zoveel mogelijk onderwijs en
bouwden met moeite, voor de zoveelste keer, een nieuw bestaan op.
Bovendien moesten zij hun vorige maatschappelijke status los laten en
hun traumatische oorlogservaringen onderdrukken. Zij konden hun ver-
halen niet kwijt, want daar was geen tijd en geen gehoor voor. De
Indische cultuur, die ontstaan was binnen de eerder beschreven maat-
schappelijke tussenlaag, leefde traditioneel voort in de familiecultuur in
Nederland. Het Nederlands Indische leven van nu speelt zich nog steeds
grotendeels af binnen de eigen kring van gezin, familie en vrienden om
als vanouds te overleven.

Nederlands Indische generaties

Omschrijving van deze generaties in dit hoofdstuk is als volgt:

Eerste generatie. Dit zijn de mensen die de koloniale vooroorlogse
situatie, de Japanse bezetting en de Bersiap periode hebben meegemaakt
. Zij zijn het ook die Nederlands Indié als land van herkomst moesten ver-
laten en zich grotendeels in Nederland vestigden.
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Tweede generatie. Dit zijn de kinderen van de eerste generatie. Zij
zijn meestal geboren en getogen in Nederland.

Derde generatie. Dit zijn de kinderen van de tweede generatie, die
zich in Nederland een eigen weg zoeken.

De eerste generatie heeft met grote inspanning de Nederlandse
cultuur, zoals zij die begrepen, aanvaard. In de jaren vijftig werd van hen
verwacht dat zij zich assimileerden aan de Nederlandse cultuur onder de
term 'integreren'. Soms gebeurde dit met verlies van eigen levensstijl.
Integreren bracht vanaf de eerste dag in Nederland, wederzijds onbegrip
voor kleine gewoonten met zich mee. Typerende voorbeelden zijn: voor-
heen waren blanke Nederlanders meestal de meerderen, maar in
Nederland werden de Indische Nederlanders geacht gelijkwaardig in de
omgang te zijn. Met andere woorden: zij konden het oneens zijn met
anderen, lees -Nederlanders-, en tegenspreken. Dat moest men zich nog
eigen maken. De Nederlandse wijze van huishouden werd aan
Nederlands Indische vrouwen geleerd door maatschappelijk werksters.
Het schillen van aardappels beleefde men wederzijds als een grote tegen-

stelling tussen Oost en West. In Indonesié schilde men qua richting 'van
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zich af', terwijl men in Nederland 'naar zich toe' schilt. Men kreeg daar-
om les in het 'naar zich toe' schillen. Met nieuwe recepten heeft de
Indische keuken het Nederlandse menu verrijkt. Ook de dagelijkse
gewoontes verschilden. In Indonesié ging men iedere dag minstens één
keer in bad. In de meeste opvangpensions was één keer per week een bad
toegestaan.

Deze gedwongen ingrijpende veranderingen, hoe klein of groot
ook, gingen met innerlijke weerstand gepaard. Om maar te zwijgen over
de rest van de aanpassingsproblemen. Deze mensen van de eerste gene-
ratie waren altijd wel gewend geweest zich naar Nederlandse waarden en
normen te richten, maar deze aanpassing raakte hen dieper. Tot nog toe
gold binnenshuis de Nederlands Indische familietraditie. Omdat zij een
goede toekomst in Nederland wilden bereiken, in het bijzonder voor hun
kinderen, accepteerden zij deze vergaande inmenging. Zij bleven daarom
niet stilstaan bij de kwellende herinneringen uit de oorlog. Zij probeerden
ook het Nederlandse onbegrip daarvoor te dulden en zwegen.

De tweede generatie. De school, het buiten spelen, de omgang met
vriendjes en vriendinnetjes gaf de kinderen die de tweede generatie
vormden vaak het gevoel anders te zijn. Het verschil tussen hun binnen-
wereld en hun omgeving moest overbrugd worden. In die tijd voerde men
in Nederland de discussie over het behoud van Nederlands Indié of een
vrij Indonesié. De Indische Nederlanders waren voor de één trouwe
Nederlanders en voor de ander verraders van de Indonesische zaak. Dit
gebeurde te vaak over de hoofden heen van de kinderen uit deze genera-
tie (zie portret Zwaan de Vries). Rebellie van deze kinderen was er zelden,
of pas na de puberteit. Zij trachtten meestal hoge prestaties te leveren.
Het leek een onbewuste troost voor het verzwegen leed van de ouders.
Ook namen zij veel van de overlevingsstrategieén over, zoals bovenmati-
ge bescheidenheid, eigen prestaties niet etaleren en zich weinig poneren
in gezelschap. Deze generatie richtte zich voornamelijk op het welzijn
van de ouders. Waarschijnlijk bleven ze daardoor zolang onopgemerkt. De
scheiding tussen de Nederlands Indische en Nederlandse cultuur werd
breder. De Indische cultuur werd niet meer zo bewust doorgegeven als
voorheen want "In Nederland ben je Nederlander”. Op deze wijze ver-
vreemdde men van zijn eigen roots. In de 80-er jaren schreven Marion
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Bloem, Jill Stolk, Ernst Janzs en anderen over de aanpassing van hun
ouders en hun eigen jeugdjaren. Door hun ervaringen kreeg deze genera-
tie een eigen stem. Het bleek dat er geen sprake was van een geruisloze
aanpassing, zoals de Nederlandse politici zo graag wilden doen geloven.
De tweede generatie begon aan een 'identiteitsvinding.' Sommigen richt-
ten zich op het Indonesische element van hun Nederlands Indische cul-
tuur, zoals de wijze van omgaan met elkaar, de keuze van kleding, een
bepaalde manier van koken, eten en baden. Het hervinden van een
Nederlands Indische levensstijl in Nederland was moeilijker dan gedacht
werd en dreigde te verdwijnen. Misschien was de haperende dialoog tus-
sen de eerste en tweede generatie hier debet aan. Van beide kanten wilde
men elkaar sparen. Mensen van de tweede generatie zochten vormen om
zich in de Nederlandse samenleving te profileren. Bij het zoeken naar een
eigen identiteit en gevoel van eigenwaarde bleken zij elkaar nodig te heb-
ben. Hiervoor richtten zij “Het Indisch Netwerk” op ter ondersteuning.
Door onderlinge uitwisseling leerden zij assertiever voor hun belangen op
te komen dan zij gewend waren in hun familiecultuur. De huidige bevol-
king van Nederland telt diverse etnische achtergronden. Zonder iden-
titeit, eigenwaarde en trots op eigen afkomst, bestaat de mogelijkheid
terecht te komen in 'niemandsland' als “nobody”. De ontwikkeling van
een vernieuwde eigen Nederlands Indische cultuur zal een belangrijk
gegeven zijn voor de toekomst van de drie generaties.

De derde generatie groeit op in een multiculturele en globaliseren-
de wereld. Deze mensen zijn vaak bewust of onbewust op zoek naar een
eigen identiteit en een eigen plek in Nederland. Zij zouden gebaat zijn bij
begripvolle steun van de andere twee generaties om een eigen levensstijl
te vinden. Het ontbreekt de beide vorige generaties echter aan openheid
hierover. In tegenstelling tot hun ouders zijn deze derde generatiekinde-
ren niet meer de enige donkere leerlingen op school. Andere etnische
minderheden hebben echter een eigen thuisland waar zij op terug kun-
nen vallen. Dat heeft deze zoekende generatie niet. Hun ouders en groot-
ouders hebben juist hun best gedaan om de Indische herkomst niet te
noemen. Deze ouderen gedroegen zich als Nederlanders ten gunste van
hun mogelijkheden in de toekomst. De derde generatie zoekt de laatste
tijd houvast in Asian disco's en ethnische jongeren-sites op internet. Zij
worstelen voortdurend met plaatsbepaling. Bijvoorbeeld bij de eenvoudi-
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ge vraag aan hen:"Waar kom je vandaan?” De uitleg hiervan wordt steeds
ingewikkelder, naarmate de Nederlander zelf onverschilliger omgaat met
eigen vaderlandse geschiedenis inclusief het koloniale verleden. Ook de
kennis over de geschiedenis van WO II in de Pacific en met name van het
voormalige Nederlands Indi€, wordt steeds minder. Het onderscheid tus-
sen Indisch, Indiaas of Indonesisch raakt daardoor in vergetelheid. Het
verschil ligt bij nadere beschouwing in de nationaliteit en de afkomst.
Indiase en Indonesische mensen hebben de nationaliteit van hun geboor-
tegrond en de afkomst. Nederlands Indische mensen hebben in de
meeste gevallen de Nederlandse nationaliteit gehad, zowel in het voor-
malige Nederlands Indié als in het Nederland van nu. In verband met de
vele etnische groeperingen in Nederland komen zij opnieuw in aanraking
met discriminatie. Zij worden onder andere bij discotheken voor vreem-
de minderheden aangezien. Zij horen dus qua uiterlijk niet bij de
Nederlanders, maar qua afkomst ook niet bij alle andere migranten.
Sommigen nemen het de tweede generatie, deels terecht, kwalijk dat ze
niet trots zijn op hun achtergrond, traditie en geschiedenis. Hun verhalen
daarover trachten zij te halen bij hun grootouders. Zonder overdracht van
generatie op generatie sterft logischerwijs een cultuur uit. Daar ligt dan
ook de kans voor een ondersteunende dialoog met de eerste en tweede
generatie. Met minder kan deze derde generatie niet toe.

BKK-ontmoeting
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Rita Young

Herinneringen zijn subjectief

Ik ben geboren in 1933 en groeide op in een
Indisch gezin met nog twee broers, geboren in 37
en ‘41. Mijn moeder was de jongste uit een groot

gezin. Zij gaf haar werk als laborante op toen ze
trouwde. Het protestantse geloof speelde door mijn moeder een domi-
nante rol in ons gezin, vooral nadat mijn katholieke vader protestants
was geworden. Mijn vader was reeds vanaf zijn zestiende jaar ambtenaar
en werkte zichzelf op tot boekhouder eerste klas door te studeren in de
trein en in de avonduren. Hij kreeg uiteindelijk een leidinggevende func-
tie. De financiéle positie van mijn ouders was noch overdadig noch
armoedig. Mijn vader maakte bewust zoveel mogelijk gebruik van zijn
verlofrechten. Na een aantal vakanties in Soekaboemi doorgebracht te
hebben vertrok ons gezin voor een jaar naar Nederland. Van 1939 tot 1940
woonden wij, samen met de huisbediende 'Neng' op een étage in den
Haag. Zij bracht mij iedere morgen naar school.

Onze woonplaats voor en tijdens de oorlog was Depok, een oud
christelijk plaatsje in een islamitische omgeving tussen Buitenzorg en
Batavia, het huidige Bogor en Jakarta. De autochtone bewoners van Depok
stamden af van protestantse vrijgemaakte slaven uit het jaar 1714, toen
de Franse Hugenoot en grootgrondbezitter Chastelein testamentair zijn
landgoed aan hen schonk. Zij waren over het algemeen 'gelijkgesteld'; dat
wil zeggen dat zij vanwege hun westerse leefwijze, zonder Europese
afkomst, toch in aanmerking kwamen voor een Nederlands paspoort.

Mijn beide ouders behoorden, net zoals hun ouders, tot de import
van het dorp. In Depok maakten wij de Japanse bezetting en de bersiap-
periode mee.
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Buiten de kampen

In 1941/1942 werd mijn vader opgeroepen voor militaire dienst. In
verband met zijn handicap: spasme aan de rechterkant, voelde hij zich
een nutteloze soldaat. Na veel soebatten werd hij afgekeurd en keerde
weer terug naar huis.

In de onzekere tijd voordat Japan binnenviel, werd ons gezin uitge-
breid met mijn opa van moeders kant vanuit het onveilige Magelang en
haar oudste zuster met drie jong volwassen dochters uit Sumatra. Haar
man was als 'landstormer' (militair) opgeroepen en werd later geinter-
neerd. Zij zat dus zonder inkomen totdat haar man, na de Birma
Spoorweg overleefd te hebben, terugkwam Omdat wij allen 'genoeg'
Aziatisch bloed hadden, werden wij door de Japanse bezetter vrijgesteld
van internering. Mijn vader werkte toen weer op zijn oude werkplek in
Jakarta als ambtenaar 'in de zoutverdeling', een overheidsbedrijf. Hij
droeg tijdens de bezetting de 'rode bol band' om zijn arm als teken van
maatschappelijke dienstverlening in opdracht van de Japanse bezetter.
Zijn salaris was nauwelijks voldoende om te overleven voor zijn thuisba-
sis met tien personen én een vriendenfamilie van nog een keer tien per-
sonen. Ook was er nog een familie bij aan wie mijn nichtje en ik, als kin-
deren van tien en twaalf jaar, af en toe een enveloppe met geld moesten
afgeven. Mijn moeder maakte in het begin nog pakketten klaar met
levensmiddelen voor haar broer in Midden Java. Dat het thuis 'schraal-
hans keukenmeester' was, vooral toen het steeds moeilijker werd om
voedsel te krijgen, hoeft geen betoog. Bovendien moesten er in onze
groentetuin oliehoudende jarak-pitten* worden geplant, als brandstof
voor Japanse vliegtuigen. Lijdelijk verzet was wel riskant, maar werd
uiteraard gepleegd. 'Aannemelijk boycotten' was ons devies.

Tegenover ons woonde de burgemeester, wedana of dorpshoofd. De
Indonesische 'overheid', ingesteld door de Japanners, had daardoor
steeds zicht op onze familie. Ons moderne huis lag buiten het centrum en
was aantrekkelijk voor Japanners. Zij kwamen geregeld in het dorp om
hun belangen te behartigen. Zij eisten onder andere een bepaald percen-
tage van de overdadige rijstbouw op. Er waren razzia's om verse jonge
krachten aan het werk te zetten. De wedana werd ingeschakeld om hun
opdrachten uit te voeren. Zij probeerden meerdere malen huizen in
beslag te nemen, waaronder dat van ons. Dat laatste is om een aantal
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redenen niet gelukt. Om een paar voorbeelden te noemen: Mijn tante
begroette de dienstdoende Japanse officier 'hartelijk' als haar voormalige
tandarts en dus gewezen spion. Ontmaskerd zag hij van verdere actie af.
Een andere keer riep mijn zieke moeder angst op voor besmetting.

In het begin van de Japanse bezetting deden de volwassenen hun
best om de situatie aangenaam te laten lijken. We hielden altijd veel van
muziek. Met een ukelele en een geleend traporgeltje zongen wij uit de
bundels 'Kun je nog zingen, zing dan mee' en 'Johan de Heer'. Toen de
bedienden weg bleven moesten in het gezin de taken worden verdeeld.
Water putten was voor de sterkste nicht en de oudste nicht kookte met
haar moeder. Mijn jongste nicht en ik gingen samen 'catuten". We tracht-
ten textiel en juwelen te ruilen voor eten. Mijn moeder codrdineerde de
catut afdeling. Er werden veel nieuwe recepten verzonnen voor alterna-
tieve voeding in plaats van rijst: de gebruikelijke groenten en andere
planten en tahoe in plaats van vlees. We maakten zelf zeep en hadden
een kip vanwege de eieren om het voedseltekort van mijn ondervoede
broer te compenseren. Samen met mijn nichtje deden wij ons tegoed aan
het fruit dat in Depok groeide. Tijdens het algemene middagslaapje van
de volwassenen hadden wij vrij spel. Ook bezochten we de dodol-makers*
om iets los te krijgen. Omdat opa's andere (erkende) dochter met een
Depokker was getrouwd, beschikte zij over voldoende voeding. Zij voor-
zag mijn opa daarom van aanvullende maaltijden. Mijn vader bleef wer-
ken totdat de 'Nipponvlag™ werd vervangen door de roodwitte
Indonesische vlag. Dat was te veel voor hem. Het moet augustus 1945 zijn
geweest, na de capitulatie van Japan, dat hij thuis bleef. De situatie werd
dreigender in dat jaar. Er was niet alleen te weinig voedsel maar ook de
vijandigheid ten opzichte van 'belanda's'* nam toe. Het gonsde van anti-
koloniale opmerkingen en kreten ten aanzien van Europeanen en Indo-
Europeanen. Ruilhandel was niet meer mogelijk.

Bersiapperiode

Vanaf de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 groeide de
spanning: wat zouden de Indonesiérs gaan doen? Twee dagen later riep
Soekarno eenzijdig Indonesié uit als onafhankelijke Staat. De
Bersiapperiode brak aan! Ik voelde de angst om me heen groeien.
Geruchten gingen rond dat rampokkende* vrijheidsstrijders het op Depok
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hadden gemunt. De bewoners ervan waren volgens hen te christelijk en
te veel op Nederland gericht. Begin oktober werd het heel onrustig in het
dorp. Tegenover onze woning was een toename van Indonesische acti-
viteiten duidelijk merkbaar. Mijn vader verstopte zich onderin een busje
vanwege zijn Indo-Europees uiterlijk, om de Engelse geallieerden in
Jakarta om bescherming te vragen. Helaas! Na een pertinente weigering
keerde hij onverrichter zake terug naar Depok.

Een dag later werd ons dorp van alle kanten tegelijk door rebelle-
rende Indonesiérs aangevallen. Schreeuwend sloegen zij op 'tong-tongs',
(houten alarmtrommels) en lantaarnpalen. Dit beangstigende lawaai
werd gevolgd door plundering en vernietiging van de woningen in Depok.
Enkele huizen van waarschijnlijk islamitische aanhangers, werden
gespaard. Men vluchtte in paniek. Mijn vader moest de bespreking met
enkele dorpelingen over een op te richten burgerwacht onderbreken. Hij
wist ternauwernood mijn verwarde grootvader nog bij de arm mee te
trekken naar een plek in het bos achter ons huis, waar we ons verzamel-
den. Tijdens onze vlucht was mijn jongste broertje op de nek van een
zoon van een bevriende familie een andere kant op gegaan. Tegen de
avond kwamen ze terug, beroofd van extra kledingstukken, die mijn moe-
der ieder van ons had aangedaan. We waren weer compleet. Bij terugkeer
troffen we ons huis in grote wanorde aan: overal lag gebroken servies-
goed, de grond was bedekt met een kniehoge kapoklaag en de statige
hangklok lag in de sloot. Midden in de nacht werden de rebellerende vrij-
heidsstrijders weer actief en luidruchtig. Samen met de buren vluchtten
we opnieuw naar de achterkant van ons huis, ditmaal in een diepe kuil
met een braakliggend terrein ervoor. We waren ongeveer met twintig per-
sonen. Gelukkig schenen de overvallers met hun lantaarns over ons heen.
Mijn vader sprak zachtjes een gebed uit, dat veel indruk maakte op de
aanwezigen. Jaren later hoorde ik dat van een vroegere buurjongen.
Anderen, die 's nachts gevonden werden, waren vermoord.

De volgende morgen zijn we na een bezoek aan 'oom Boter' opge-
pakt. Hij adviseerde mijn vader niet langer te vluchten. Kleine jongens
met samoeraizwaarden vonden ons. Het meest ontroerende was voor mij
het moment dat mijn gehandicapte vader zijn kleren moest uittrekken.
Toen zijn schoenen aan de beurt kwamen wist hij de jongetjes ervan te
overtuigen dat hij zonder deze niet zou kunnen lopen. In een roes van
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onmetelijke angst voegden wij ons bij de lange sleep sjokkende bewoners,
op weg naar het station. De angst en de spanning waren voor mij zo groot,
dat ik even weg zakte en dreigde niet meer verder te kunnen. Een ouder
buurmeisje ving me liefdevol op. Bij het station aangekomen werden de
mannen en oudere jongens in wagons gestouwd. De wagons werden afge-
grendeld. Het was er moeilijk om voldoende adem te krijgen. Bovendien
was het tropisch warm overdag. De grote jongens van de bevriende fami-
lie hielden om de beurt mijn oude opa voor een open kier van de wagon,
hoorde ik later, zodat hij meer lucht kreeg. De eindbestemming was
Bogor/Buitenzorg. En verder?

Ongeveer duizend vrouwen en kinderen moesten even later kijken
naar de marteling van onze overbuurjongen. Hij had zijn haar laten groei-
en 'tot de Amerikanen zouden komen'. Op de grote voorgalerij van het
huis van een bekende, reeds geinterneerde Nederlandse familie, werd er
een soort voorstelling opgevoerd. Eerst werd zijn haar afgeknipt. Daarna
kwam de marteling, waarbij tong en oren werden afgesneden. Wij
moesten toezien hoe hij werd afgetuigd en weggevoerd om in een kleine
sloot gedood te worden.

Hierna maakten we de tocht terug vanuit het station en volgde de
opsluiting in een geimproviseerd kamp: het voormalige gemeentehuis en
politiebureau van Depok. Er waren te weinig sanitaire voorzieningen. Er
was gebrek aan ruimte; we moesten rug aan rug zitten, omdat we niet
konden liggen. We kregen bijna geen eten en drinken. Er werd voortdu-
rend gedreigd dat men ons in brand zou steken. Een dag later werd de ver-
blijfsruimte uitgebreid met de bijgebouwen, zodat we op ons matje kon-
den liggen dat we van mijn moeders vriendin gekregen hadden.

Half oktober kwamen onze bevrijders; Ghurka's, in dienst van het
Engelse leger. Onder hen was Johan Fabricius, de Nederlandse
schrijver/journalist. Toen hij kort daarvoor bij toeval het gerampokte
Depok aantrof, wist hij de Engelse officieren wel te overtuigen van de
noodzaak om dertig Britse Ghurka's te sturen. Hun komst leek een won-
der! Vanuit het gemeentehuis en de gebouwen er omheen stroomden de
gevangen vrouwen en kinderen naar het binnenplein. Zij bestormden de
journalist en de aanwezige Nederlandse kapitein met vragen en verhalen.
Plotseling werd er op ons geschoten en iedereen moest dekking zoeken.
Omdat de manschappen zuinig moesten zijn met munitie werd het nog
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een spannende nacht. Om het kamp heen was er een schreeuwende
massa opgewonden belagers. De Ghurka's lieten hen gevaarlijk dichtbij
komen. Daarna maaiden ze met een kort mitrailleursalvo rond. De massa
deinsde terug om daarna opnieuw tot de aanval over te gaan. Deze ang-
stige gebeurtenis duurde de hele nacht. De volgende middag vertrokken
we met het konvooi naar Bogor. Onderweg werden twee kinderen, waar-
onder een klasgenootje van mij, gedood door sluipschutters. Zij richtten
hun wapens niet op de Ghurka's, die boven op de wagens zaten, maar
schoten naar binnen, in de auto's. Johan Fabricius formuleert zijn vertwij-
feling in zijn boek: 'Hoe ik Indié terug vond' op pagina 121 als volgt:
'Verdroegen zij de gedachte niet, dat hun prooi hen toch nog zou ontsnap-
pen? Had hun macht over deze weerloze vrouwen en kinderen zo veel
voor hen betekend?'

Onze bestemming was het Engelse kamp 'Kota Paris' in een wijk
van Bogor. Mijn moeder vond in een huis een kamer waarin de ombouw
van een tweepersoonsbed stond, als 'onderkomen' voor haar en haar kin-
deren. Die kamer deelden we met tien personen.

De wijk was rumoerig, we hoorden veel schoten en geschreeuw:
'Merdeka, boenoe orang belanda'* enzovoort. We leden nog steeds honger.
Mijn jongere broer zag zeep aan voor eten en ik at aardappelschillen uit
de vuilnisbak van de Engelsen, waardoor ik dysenterie kreeg. Mijn moe-
der kon de situatie niet meer aan. Zo ziek als ik was moest ik alleen naar
het kampziekenhuis lopen. Ik bleef daar twee weken zonder bezoek. Toen
ik weer beter was, ben ik teruggewandeld naar ons geimproviseerd onder-
komen, het tweepersoonsbed.

Mijn vader kwam vrij uit de gevangenis in Bogor. Achteraf hoorden
we dat hij ternauwernood was ontsnapt aan een afslachting. Hij zat al op
een bankje te wachten tot hij aan de beurt was om vermoord te worden,
toen de Ghurka's van het Engelse leger hem bevrijdden. Zelf heeft hij ons
nooit verteld over deze gebeurtenissen. Wij hoorden dit van vrienden.

Wij verhuisden naar een ruimere voorkamer. Er stond een grote
Sikh voor de deur op wacht, met een imposante tulband op het hoofd en
een stengun in de aanslag. Hierna werden we overgeplaatst naar een gro-
ter Engels kamp, Gedung Halang, waar we een paar keer van kamer ver-
anderden. De ene kamer werd door een handgranaat op het dak, die in de
kamer uit elkaar spatte, onbruikbaar. Wonderlijk genoeg bleven we onge-
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deerd. In de volgende kamer stikte het van de wandluizen. Aan mijn
vader werd gevraagd om hoofd van de keuken te worden, omdat hij goed
met vluchtelingen uit Bogor en Depok kon omgaan.

Na enkele maanden werden we 'opgeéist' door een zuster van
mijn vader in Jakarta. Zij had huisvesting geregeld en mijn vader kon daar
weer terug naar zijn oude werkplek. Deze woning, van een ver familielid,
stond ongeveer vijfhonderd meter buiten het Tjidengkamp, een gewezen
Japans interneringskamp. Achter ons huis lag een kampong. ledere dag
was het voor mij spannend als ik door het vijandelijk gebied naar school
in het Tjidengkamp ging. Gelukkig kwam er na een half jaar voor ons een
plek als hoofdbewoners vrij in een woning binnen het kamp. Het werd
een redelijk rustig jaar met veiligheid binnenshuis. Ik ging nog steeds als
enige naar school. Voor mijn broer, die ondervoed bleef, was het te ver om
te lopen. Dit was een reden voor mijn ouders om evacuatie naar
Nederland aan te vragen.

Begin juli 1947 werd de reis aanvaard. Opnieuw voelde ik mij in een
kampsituatie gedrukt. Van deze tocht met het m.s .Indrapoera weet ik
vrijwel niets meer dan hangmatten in het ruim en zeeziekte. Het was alle-
maal te veel voor mij en ik sloot me af. Zo werd de buitenkamp situatie,

inclusief bersiapperiode, voor ons eindelijk be€indigd.

Aanpassing in Nederland

Na een kort verblijf in een contractpension in Wijk aan Zee vestig-
de ons gezin zich in den Haag. We huisden eerst op een te kleine zolder
met wandluizen. Na intens zoeken, in verband met de woningnood, werd
eindelijk een vrije etage gevonden. Als kinderen deden wij ons best om de
achterstand in onderwijs enigszins in te halen. Toen mijn vader, ondanks
diploma's en werkervaring als leidinggevende, geen werk kon vinden, zag
hij zich genoodzaakt weer een baan in Indonesié aan te nemen. Toen wij
hem een jaar later in april 1950 achterna reisden naar Jakarta, was het
Nederlandse geld door een overheidsmaatregel nog maar een derde
waard. Dat was een enorme tegenslag. Mijn vader liet zich gedeeltelijk in
Nederlands geld uitbetalen. Hij spaarde om te zijner tijd in Nederland
opnieuw een toekomst op te kunnen bouwen. Om een minder armoedig
leven te moeten leiden, had hij twee werkgevers: bij de overheid vanaf
7.00 uur en vanaf 14.00 uur bij een boekhandel in de buurt. Mijn vader had
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alles zo geregeld dat wij, ondanks de toenemende druk op de
Nederlanders om te vertrekken, toch nog in Indonesié konden blijven tot-
dat ik mijn HBS diploma had behaald. Helaas is hij, in Nederland aange-
komen, zo apatisch geworden dat al het gespaarde geld, f 40.000,- aan
contract pensiongeld werd besteed en dat hij afhankelijk van een
Rijksmeubelvoorschot de toegewezen woning moest inrichten, waarna
het gezin wederom in armoede terecht kwam. Hij was toen nog niet aan
de pensioenuitkering toe. Diverse sollicitaties liepen op niets uit. Een
gehandicapte man met een verleden van afdelingschef werd niet aange-
nomen in een eenvoudige functie.

Op mijn eenentwintigste jaar kwam ik gediplomeerd weer terug in
Nederland. Opnieuw nam de aanpassing voor mij alle tijd in beslag. Voor
mijn studie maatschappelijk werk, met de specialisatie bedrijfsmaat-
schappelijk werk, ging ik op mezelf wonen. Na mijn drie en een half jari-
ge opleiding vond ik werk in de gerepatrieerdenzorg van de Nederlands
Hervormde kerk. In 1957 trouwde ik met een studiegenoot in Haarlem.
Wij vestigden ons in Rotterdam en kregen drie kinderen. Naast mijn huis-
houden deed ik vrijwilligerswerk: hulp aan 'maatschappelijke
Nederlanders' uit Indonesié. Later gaf ik taallessen aan buitenlandse
vrouwen in Nijmegen. Vijftig jaar oud, in 1983, volgde ik een aanvullende
en voortgezette studie en kreeg daarna tien jaar de leiding over een cen-
trum van buitenlandse vrouwen in Cuijk.

Toen pas keerde ik definitief terug naar mijn roots. Een
Indonesische jongen gaf destijds al de eerste aanzet om mij hiervan
bewust te worden. Hij had voor ons gekookt en vroeg 'Mau minoem
apa?'(Wat wil je drinken?) Dit brak de dijken van de afgeslotenheid van
mijn verleden open. Gelijktijdig met het volgen van Indonesische les
kreeg ik een berichtje door over een groep die zich bezig hield met de bui-
tenkamp situatie. Na die ene bijeenkomst in 1989 werd ik niet alleen lid,
maar meteen ook maar bestuurslid. Het bezig zijn met dit onderwerp
boeide me niet alleen, het leerde mij veel over onze eigen geschiedenis. Ik
voelde mij onder BKK mensen zeer 'senang'. Het bleek echter dat ik nog
behoorlijk veel last had van de Bersiap-ervaringen en ik ging op zoek naar
therapie. De westerse aanpak sloot niet aan bij mijn persoonlijke behoef-
te aan zekerheid. Ook bij de WUBO met een hiérarchische benadering
voelde ik mij niet erkend. In Azié opgegroeid, had ik een persoonlijk con-
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tact nodig dat veiligheid en geborgenheid bood. Ik onderdrukte verdriet
en trauma's bij gebrek aan een dergelijk therapeutisch contact. Daardoor
kwam ik op hulpverleners waarschijnlijk rationeel over met een reeds
verwerkt verleden. De beste therapie bleek later de BKK te zijn. Mijn
huwelijk kwam onder druk te staan en ik was twee maanden thuis in de
ziektewet. Vooral toen heb ik veel aan de veiligheid in de BKK gehad. Het
horen van verhalen en het bezig zijn met ons verleden en toekomst heeft
langzamerhand tot verwerking geleid. Niet alleen de traumatische erva-
ringen moesten kennelijk herbeleefd en verwerkt worden. Vooral de ple-
zierige uitingen zoals Indische maaltijden, koempoelans, verhalen en
muziek van onze cultuur waren mij tot steun.

Ook onze reis in 1995 naar Indonesié heeft helend gewerkt. Het
terugzien van vroegere klasgenoten van de lagere school in Depok die het
goed maakten en die mij hartelijk ontvingen, was heerlijk. Het contact
met oude en nieuwe Indonesische vrienden bevorderde het gevoel van
vertrouwen. Dit bezoek aan Indonesié had niet zo'n positief effect gehad
als ik niet al zo veel kennis had opgedaan in de lesgroep Indonesisch en
in de BKK. Ook privé was ik al bezig geweest de weg terug naar mijn
Indische achtergrond af te leggen. Voor mijn kinderen werd het in 1987
ook meer concreet toen wij tijdelijk een Indonesische vrouw in huis
namen, die uit de vrouwenhandel was gevlucht. De voertaal tussen haar
en mij was Indonesisch, tot hun grote verbazing.

Het proces van verwerking liep onder andere via de BKK. De van-
zelfsprekendheid van contacten, het niets hoeven uit te leggen, de liedjes,
de onderwerpen waar we ons mee bezig hielden, de samenwerking met
bestuursleden, dit alles is voor mij van grote betekenis geweest. In 1997
werd ik voorzitter en ik kon vrij ontspannen aan deze taak beginnen. In
2002 kwam ook hier een eind aan. Mijn Indonesische taalles ben ik trouw
gebleven en ik begeleid nu, vanaf 2007, een gespreksgroep van Indische en
Ambonese ouderen.

Terug kijkend op mijn verhaal voel ik mij met recht een Indische
Nederlandse vrouw, levend in de rijkdom van twee culturen. Vooral de
BKK heeft daarin veel voor mij betekend!
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Verklarende woordenlijst

Adoeh!
Apriek

Bahasa
Bangsa
Belanda

Belanda Hitam

Bersiap

BKK

Botol tjebok
Catut

Djongos

Dodol

Gebakken udang
Geécht

Het Gebaar

Indo

Indo kesasar

Jalan (djalan)
Jarakpitten

Kacangdeeg

Uitroep van verbazing of pijn
Indonesische aanduiding voor “Uit
Afrika afkomstig”

Indonesisch voor taal

Mensen van eenzelfde bevolkingsgroep
Iemand met een blanke huid, meestal
een Nederlander

Geronselde slaven uit Ghana en ingezet
voor het KNIL en hun nazaten
Letterlijk: wees paraat. Periode waarin
Indonesische vrijheidsstrijders tegen
het kolonialisme ageerden

Vereniging voor buitenkampers, onder-
deel van de KJBB

Fles water i.p.v. wc-papier

Goederen ruilen tegen eten of geld
Werknemer of mannelijke bediende
Bekende zoete lekkernij uit het dorp
Depok

Gebakken garnalen

Erkenning van een onecht kind
Toelage voor oorlogsslachtoffers uit
Indonesié

Iemand van gemengd bloed, een geu-
zennaam

Letterlijk: een indo die de weg kwijt is;
figuurlijk:een

Indo, die de Westerse cultuur aanhangt
Letterlijk: lopen of straat

Planten, die verplicht verbouwd
moesten worden tijdens de Japanse
bezetting i.v.m. oliehoudend zaad
Koekjesdeeg met fijngestampte pinda's



Krontjong

Kumpulan
Mengarib

127

Combinatie van Portugese, Maleise, en
Nederlands Indische muziek
Bijeenkomst

Avondschemer

Merdeka, boenoeh orang belanda!Vrijheid, maak de Nederlanders dood!

Nasi oedoek

Ngobrol
Nipponvlag
Njai
Opgeéist

Pasar Malam
Pajung
Pelopvr
Rampok
Repatriéring

Rode Bol Band om de arm

Pijit
Samoerai
Soerat pendaftaran pendoedoek

peranakan
Saya mau beli

Soedah!
Sombong

Eenvoudig rijstgerecht, vaak op straat
verkrijgbaar

Gezellig babbelen

Japanse vlag

Inlandse (bij)vrouw van Nederlanders
Families konden hun familieleden uit
kampen opeisen,

mits huisvesting was geregeld
Letterlijk: avondmarkt. Nu ook overdag.
Paraplu

Voorloper/rebel

Roofovervallen door rebellen
Terugkeer naar het land van herkomst.
Gold niet voor Indische Nederlanders.
Zij ontvluchtten hun geboorteland
Droegen mensen die onder Japanse
vlag moesten werken. Het ging meestal
om dienstverlenende overheidstaken
Indonesische massage

Japans zwaard

Verklaring over Indische Nederlan-ders
met genoeg

Aziatisch bloed zodat zij niet geinter-
neerd hoefden te worden

Ik wil kopen

Letterlijk: klaar, spreektaal: laat maar.
Letterlijk: verwaand, “opscheppen”.
Soms plagend bedoeld
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Rita Young en Zwaan de Vries gaven mede leiding aan de
BKK, de buitenkampkinderen. Hun drie generaties bleken
dikwijls gevolgen van de oorlog met zich mee te dragen.
De schrijfsters geven nu een boekije uit over het delen van
oorlogservaringen als een gezamenlijk verwerkingsproces.
Bijeenkomsten met gelijkgestemden bevorderden de groei
van slachtofferschap naar meer gevoel van eigenwaarde.
Dit veranderingsproces blijkt een innerlijke strijd waard
te zijn. Indische Nederlanders kunnen daarbij hun
eigentijdse identiteit ontdekken.

Zij dragen immers twee gelijkwaardige culturen in zich te
midden van een multi-culturele samenleving?

mamaraen

raero




