Interview
Hedy Schaperkotter

‘Leren overleven heeft me wel iets gegeven.’

Zij woont onder de rook van Nijmegen, in
de buurt van een klein bos waar ze kan
hardlopen, met de honden kan wandelen.
Waar ze haarhoofd wat leger kan maken en
de tijd kan nemen om achterom te kijken.
Van een branie meisje, altijd op zoek naar
nieuwe uitdagingen, uitgegroeid tot de
inspirator van een groep mensen die op
vrijwillige basis meewerken aan PONDOK.
Een veilige en fijne plek voor Indische en
Molukse senioren op de zaterdagen dat
PONDOK haar deuren heeft geopend.
Maar ook een branie meisje dat op dit
moment al haar kracht nodig heeft om
haar ziekte de baas te blijven.

Hedwig Schaperkotter wordt op 19 maart
1959 geboren in een pension in Soest in
een gezin met tien kinderen. Thuis noemen

ze haar allemaal Heed. In 1960 verhuist het
gezin naar Tilburg. Wie zijn haar ouders?

“Mijn ouders zijn aan elkaar gekoppeld.
Mijn vader. Christiaan Schaperkotter, werd
in 1918 in Surabaya geboren. Toen hij twee
jaar was, gebeurde er iets wat zijn leven
voorgoed veranderde. De babu liet hem
per ongeluk vallen, hij kreeg niet de juiste
behandeling, er was geen geld voor een
operatie en was hierdoor voor de rest van
zijn leven doofstom. Mijn moeder heet
Dominggas Johanna Lusicooy, geboren in
Surabaya in 1927. Ze deed alles voor ons.
Ik ben de middelste van elf kinderen, maar
een meisje is bij de geboorte gestorven.
De jongste heeft mijn vader niet gekend.”

Wat weet ze over haar grootouders. “Mijn
moeder heeft weinig verteld, maar toen ik
voor het eerst naar Indonesié ging in 1995



gaf ze me adressen mee en belde ze
regelmatig: ben je al daar en daar geweest?
Ze heeft nooit verteld wat opa deed, wel
dat hij een grote aantrekkelijke man was.
Mijn oma was een nyai en ze zorgde goed
voor de kinderen. Of ze getrouwd waren
weet ik niet. Ullath, eind negen-tiende
eeuw? Mijn andere opa en oma ken ik
alleen van foto‘s. Opa Schaperkotter was
Amsterdammer, oma niet, maar ze had wel
een Duitse achternaam.”

Als Hedy’s vader overlijdt heeft dat
een diepe impact op het hele gezin.
Maatschappelijk werk komt over de vloer
en de meisjes worden in een pleeggezin
geplaatst, want moeder kan het niet aan.
Hedy is tien, springt uit de band en er wordt
besloten haarin een tehuis te plaatsen. Van
haar elfde tot haar zestiende jaar woont ze
eerstin Huize Witven in Someren. Ze wordt
op school vaak uitgescholden en een van
de nonnen van het tehuis brengt en haalt
haar elke dag. Op de vrije weekenden van
deze non kijkt ze haar altijd na tot ze haar
niet meer kan zien. Na een jaartje verhuist
ze naar een vrijer tehuis in Breda aan de
Baronielaan. Het contact met thuis is
afstandelijk in die jaren. Op haar zestiende
mag ze onder begeleiding op kamers gaan
wonen en werkt in een schoenenzaak.
Terug naar huis in Tilburg blijkt toch niet
zo’n goede optie. Ze gaat weer zelfstandig

Groepsfoto
van het tehuis

in Breda.
Gehurkt linksonder
! 0 Zit Hedy.
wonen en werkt een paar jaar in
de bejaardenverzorging. Hier wordt
waarschijnlijk  de basis gelegd voor

Pondok. Maar zover zijn we nog lang niet.
Ze is nog steeds geraakt als ze vertelt over
het Tehuis der Hervormde Gemeente in
Rotterdam, waar ze een poos gewerkt als
groepsleidster heeft.

Hedy: “Het was een heel geméleerde
groep qua afkomst en qua leeftijd. Vijf
grote jongens en vijf kleintjes. Ik zie het
nog voor me: samen TV kijken, elk kleintje
zat bij een oudere, duim in de mond, dicht
tegen hem aan, als een oudere broer...
Toen ben ik in Roosendaal bij Karam gaan
werken, een opvanghuis voor Marokkaanse
jongeren. Er waren drie groepsleiders,
een Nederlander, een Marokkaan en ik.
Men wilde er per se een vrouw bij. Geen
gemakkelijke baan, maar ik had overwicht.
Ik keek ze strak aan en dan... voerden ze,
mokkend, de opgedragen taak uit.”

Hedy wil verder, gaat een opleiding MBO
AB/AT activiteiten begeleiding doen,
maar in deze periode loopt haar relatie
stuk. In 1989 rondt zij haar studie af
en gaat werken in Tilburg bij Jan Wier,
Observatiekliniek voor mensen. met
psychiatrische problemen.

Dit is pas de helft van haar leven. Het is
duidelijk: zorg verlenen ligt haar heel
goed. Heeft dit iets te maken met haar
eigen achtergrond? Hedy denkt na.




Sfeerfoto bij een Pondok bijeenkomst.

“De meisjes in dat meisjestehuis wisten al
jong hoe ze moesten overleven. Dat vond
ik wel iets hebben... het hoefde dus niet per
se uit studieboeken te komen. Je kon ook
leren uit de ervaring en de verhalen van de
eerste generatie. De jongeren waar ik mee
werkte, moesten dat nog ontdekken.”

Dan komt een nieuwe liefde in haar leven.
“lk ontmoette hem op een pasar malam. Ik
stond erbij, keek ernaar en dacht: aardige
jongen. Geen bouwvakker, maar violist. Hij
sprong eruit; een viersnarig instrument,
zoveel mooie muziek kwam daaruit. Hij
werd ook veel gevraagd als Molukkers iets
organiseerden.

Ik ben in 1994 in Nijmegen terecht
gekomen door deze ex vriend, waar ik 14
jaar een diepe relatie mee heb gehad.
Diepgaand... Dat zagen de mensen ook
wel die met ons te maken hadden. We
waren beiden een beetje brandal, uit
hetzelfde hout gesneden. Het was een
bijzondere relatie, ja... zeker. Ik deed zijn
management, was helemaal nieuw voor
mij. En ik sprak met zijn (soms verliefde)
fans, kwam in theaters en schouwburgen,
op festivals in binnen-en buitenland,
ging mee op tournee. Bijzonder om mee
te maken.” Muzikant, acteur, de partner
speelt meestal de tweede viool. Hoe heb
je dat ervaren? (lacht) “Ja-ha. Ik wist dat
het zo werkte. Waar we ook kwamen, als

ik hem in gesprek zag met iemand van het
theater of met een contactpersoon, dan
wist ik mijn plek. Ik vond het de normaalste
zaak van de wereld dat ik er niet bij
was. In de auto evalueerden we vaak de
voorstelling en ik vertelde de leuke en
minder leuke geluiden die ik bij de verkoop
van CD’s hoorde. Ze zwijgt, dan: ‘Maar het
is toch voorbijgegaan. (Stilte) No hard
feelings. Ik ben een andere weg gegaan.
Was nodig... En het is goed zo.”

In november 2013 begint Hedy aan weer
een nieuwe uitdaging: Pondok, een
dagopvang voor Indische en Molukse
ouderen. Vooral ook door deze diepgaande
relatie ziet zij hoe belangrijk het is je roots
te kennen. En hoe belangrijk het is voor
ouderen een ontmoetingsplek te hebben
met mensen met dezelfde achtergrond.
“Pondok is vanzelf ontstaan. Stichting
Welzijn Ouderen Nijmegen (SWON) wilde
een dagopvang voor Indische en Molukse
ouderen starten. En zo geschiedde. Niet
zonder slag of stoot! |k legde uit dat deze
mensen liever persoonlijk uitgenodigd
wilden worden. Vond men eerst niet nodig,
tijdverlies, per brief kon ook, maar ik heb
volgehouden. De eerste bijeenkomst wasin
2005 in Nijmegen in de Dominicanenstraat.
Cypres heette deze dagopvang op zaterdag.
Eensucces! Er was meteen al een wachtlijst
en in 2007 kwam Ceder erbij op woensdag
op de Graafseweg.”

Indische of Molukse bijeenkomsten zonder
dat er gegeten wordt, dat gaat niet. In
het pand waar ze dan zitten, komen er
klachten vanwege de etensgeuren. Zeg,
we gaan toch niet terug in de tijd van
contractpensions? Hedy pleit bij SWON
dat samen eten een dierbaar en belangrijk
onderdeel is van elke bijeenkomst. Maar er
wordt niet ingegrepen. Ze zoekt en vindt
een locatie in het Steenhuys in Malden.
Daar begint ze met dagopvang Pondok,
haar kindje, zegt ze. Soms moet ze mensen
afzeggen, met de belofte dat ze de week



daarop wél kunnen komen. En of ze dan
present zijn! Zo’n dag verloopt tot op
zekere hoogte gestructureerd. Maar zorg
en aandacht staan voorop. “De dag is
van 10 tot 16.30. De vrijwilligers komen
om half 10 en gaan de taken verdelen:
wie doet de ochtendgymnastiek, wie
doet de middagactiviteit. ‘s Middags is
er muziek of iemand die iets vertelt. De
mensen komen op eigen gelegenheid,
met een taxi, met een van de kinderen of
vrijwilligers. De vrijwilligers zijn geweldig!
Onvoorstelbaar wat zij doen om dat
initiatief draaiende te houden. Het is ook
een beetje hun kind geworden. Ik ben het
eerste aanspreekpunt. lk wil graag nog
een stichting oprichten met mensen die
betrokken zijn, niet bij de beleidvoering
zitten en die op afstand kunnen sturen.”

Hedy ziet scherp wanneer de deelnemers
’s ochtends binnen komen wandelen. Als
het antwoord op de vraag hoe het gaat
beantwoordt wordt met ‘Gaat wel, hoor’,
met ook nog een brede glimlach erbij, is
dit voor haar een teken om een praatje
met deze persoon te maken. Ze moeten
hun verhaal kunnen vertellen. Maar de
geschiedenis van de Indische en Molukse
gemeenschap staat niet altijd bol van
vrolijke verhalen, zeker niet bij deze eerste
generatie. Hedy beaamt dit. Hoe gaat ze
ermee om?

“Ik denk na. Jee...ikk was wel getuige van
een mooi verhaal..maar het was ook
schrijnend... Land van herkomst moeten
verlaten, verder moeten in een land
dat niet jouw land is. En daarin geen
ondersteuning krijgen.” Ze lacht. “Indische
mensen hebben een bepaalde manier van
vertellen... Het is niet altijd alléén triest of
alléén komisch, het is vaak een combinatie
van beide. Alsof zij zichzelf opmonteren
door te doen geloven dat wat zij geloven
ook inderdaad zo is.”

Maar Hedy droomt verder. Elke dag
opvang, ook voor Nederlandse mensen die
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Vader en moeder Schéperkédtter

in Indié zijn geboren en hier ook aan hun
lot worden overgelaten. Ze plaatst een
advertentie in De Gelderlander. Er wordt
helaas iets te veel aan de tekst gesleuteld,
waardoor de mensen denken dat er een
kookgroep wordt opgericht. Hedy: “Als
we het zo ook kunnen realiseren, waarom
niet. Er is nog geen kookgroep van start
gegaan. Als dat straks goed loopt, laat ik
het los. Je moet ook vertrouwen hebben.”

Dan komt er een donderslag.

Het gaat goed met Pondok. Maar Hedy
voelt zich niet goed. Onderzoeken volgen
en de uitslag komt als een donderslag bij
heldere hemel. Hedy is ongeneeslijk ziek.
“Ik ben getroffen door de kanker en
daardoor zijn mijn familie, mijn partner
en omgeving net zo hard getroffen. Ik heb
kracht nodig om dit te overleven. Ik wilde
het zelf vertellen aan de deelnemers van
Pondok. |k wilde per se niet dat zij het
van een ander hoorden. Tenslotte delen
ze hun lief en leed met mij. De warmte,
hun verdriet om mij zo te zien, hebben mij
enorm getroost.”

Hedy kijkt naar buiten. Het regent in
stromen en het waait flink. Dan zegt ze:
“Ja.lkwillanger op deze aardbolrondlopen;
ik heb nog een hoop te doen. Vooral
rondom Pondok, dat het blijft bestaan,
een goede bodem heeft, overeind blijft.”

Hedy blijft gastvrouw en vraagt haar vriend
de chocolaadjes op tafel te zetten.




